Peer van den Molengraft, hijzelf

Vader Harrie onderkende Peer’s talent
en gaf hem met zeer vooruitziende blik
de vrije teugel.

Peer volgde weinig traditionele
scholing maar had een opmerkelijk
absorberend vermogen. Hij las veel en
kon op latere leeftijd bogen op
erudietheid; met ruime kennis over
psychologie, literatuur, theologie en
(kunst-) geschiedenis.

Peer kon smakelijk vertellen en
eindeloos anekdotes ophalen; over
interessante ontmoetingen tijdens zijn
vele reizen.

Zijn nieuwsgierigheid en ambities
waren wellicht de belangrijkste
drijfveren in zijn bestaan.




Vader Harrie en de grootouders




Peer’s ouders, met oudste broer en 1€ zus




Peer blaakte van zelfvertrouwe







1940-41 Schetsclub Harry Maas Gagelstraat 2




Vermoedelijke volgorde




De Wereld lonkt




Peer en moeder Anna




Sport en ontspanning




Scherp debater en levensgenieter




Trotse opa en verwoed reiziger







Dan mag je de wereld bespiegelen




